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                                Van zitbank naar de waterkant! 

Het is weer zover. Het jaar 2015 ligt alweer achter ons en dus is het 

weer tijd geworden om terug te kijken op het afgelopen vis- en 

verenigingsjaar. Onvoorstelbaar hoe snel het weer gegaan is.  

Gelukkig kunnen we wel terugzien op een behoorlijk goed 

verenigingsjaar in sportief opzicht.  

Zoals we allemaal wel weten is ook het ledenbestand van onze club 

sterk aan het vergrijzen. Hoewel er best verschillende leden in de 

lappenmand hebben gezeten en een enkeling helaas nog hinder 

ondervindt van ongemakken konden de meesten gelukkig toch aanwezig 

zijn bij onze competitiewedstrijden. Ik hoop dat het ook nog lange tijd zo 

zal blijven gaan.  

Dat de visstand aan het teruglopen is weten we allemaal inmiddels wel. 

Het is helaas echter wel zo dat het niet alleen de visstand is die aan het 

terug lopen is. Ook ons ledenaantal is behoorlijk aan het terug lopen. De 

meeste leden die zich de afgelopen paar jaar hebben afgemeld waren 

dan wel geen vaste vissers meer maar waren dus kennelijk ook niet 

meer van plan alsnog in verenigingsverband te gaan vissen. Enkelen 

hebben helaas ook opgezegd omdat zij of de tijd niet meer konden 

vrijmaken in verband met andere prioriteiten in de privésfeer dan wel 

omdat het reizen een groter obstakel ging worden. Dat laatste was het 

geval voor ons aller Siem van der Molen. Hij woont al jaren in Lelystad 

maar is tot en met dit jaar altijd lid gebleven en viste altijd zijn 

wedstrijden mee. Ik vind het heel jammer dat Siem besloten heeft zijn 

lidmaatschap te beëindigen maar begrijp het natuurlijk heel goed. Ik weet 

zeker dat ik namens een ieder spreek als ik zeg dat we hopen dat we 

Siem nog eens hier of daar bij een wedstrijdje mogen begroeten. Ik wens 

hem het allerbeste toe voor de toekomst. Verder wil Ik Ben Nederpel er 

nog even uitlichten als inmiddels oud-lid. Ben heeft zich in het verleden, 

dat is alweer een behoorlijk aantal jaren terug, als voorzitter van de 

afdeling Sportvissen zeer verdienstelijk gemaakt voor onze club. 

Hiervoor uiteraard nogmaals bedankt Ben. 

Door welke reden dan ook, het ledenaantal is dus wel aan het terug 

lopen. We zullen aan de bak moeten om te proberen nieuwe leden te 

vinden en aan ons te binden. In deze tijd, waarin velen vooral op internet 
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zitten te vissen, zal dat niet mee vallen. Als we allemaal ons best doen 

om eens goed om ons heen te kijken en proberen om anderen te 

enthousiasmeren voor onze mooie hobby moet het toch lukken om 

mensen weer uit hun zitbank te krijgen en op een kanis aan de waterkant 

te krijgen. Wij hopen uiteraard op ieders hulp daarin. Uiteraard moeten 

het wel mensen zijn bij wie de gezelligheid ook een belangrijk onderdeel 

vormt van het samen vissen.   

Sportief gezien hebben we best weer een leuk seizoen gehad. De 

vangsten waren helaas niet echt  geweldig maar de dagen waren weer 

erg gezellig. Hoewel de visstand voor wat betreft de brasem behoorlijk 

terug loopt werden er wel steeds meer grondels van allerlei pluimage 

gevangen. Iets waar we niet echt op zitten te wachten. Volgens zeggen 

zouden de snoekbaars alsmede de fuut inmiddels hun eetpatroon al aan 

het aanpassen zijn en zich tegoed doen aan de talloze grondels. Te 

hopen is dat de aalscholver dat voorbeeld gaat volgen. Als die eveneens 

ruimschoots aanwezige visetende  veelvraat iedere dag 5 kilo van die 

grondels wegvreet zou de natuur zichzelf  wel eens kunnen herstellen 

voor wat betreft de huidige grondelplaag. Duimen maar. 

Waar we als bestuur in ieder geval heel erg blij mee zijn is dat Arie van 

Bree de handschoen heeft opgepakt en zich bereid heeft verklaard om 

de organisatie van het zeevissen het komend seizoen op zich te nemen. 

Arie moet op het tijdstip van het schrijven van deze proza nog worden 

voorgedragen en gekozen als nieuwe competitieleider zout maar op de 

een of andere manier twijfel ik daar niet heel erg aan. Al met al een 

goede zaak waarmee we als bestuur ook weer compleet zijn.  

Ik heb nu alweer zin in het voor ons liggende visjaar. Ik hoop een ieder 

weer zoveel mogelijk aan de waterkant tegen te komen en weer veel 

gezellige dagen te mogen hebben. 

Ik wens iedereen een zeer visrijk jaar maar bovenal een berg aan 

gezondheid toe. 

Alwin Koks 

Voorzitter HPSV-Sportvissen 
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                           13  Februari 2015, zout, IJmuiden.         

 

Door, helaas, klachten van fysieke aard was het voor mij in eerste 

instantie niet mogelijk om aan deze wedstrijd mee te doen. Na een 

telefoontje met Aad, gaf deze aan dat John met een fietsdrager richting 

IJmuiden zou gaan. John gebeld, en deze was zo vriendelijk om voor mij 

om te rijden zodat mijn fiets ook opgeladen kon worden en ik alsnog naar 

IJmuiden kon om te proberen een visje te verschalken.                 

Aangekomen in IJmuiden bleek dat in totaal 12 man de reis hadden 

ondernomen en stonden te trappelen om een paar kilometer te 

wandelen/fietsen om hun hengeltje te mogen uitgooien.                        

De dag begon met een mooie zonsopkomst, gevolgd door 

regen/hagel/en uiteindelijk weer het zonnetje.   

    

                                                                                                                     

Zelfs het zeeleven was opgewekt. Voor ons 4 bruinvissen en                         

zeehonden. Echt mooi om te zien. Echter de platten en rondvissen waar 

we allemaal op hadden gehoopt lieten het een beetje afweten.              

Op Total Fishing stond dat er ZEER goed werd gevangen, maar zelfs de 

locals hielden het snel voor gezien en gingen lekker naar de warme 

koffie.                                                                                                            

Afijn, dan maar proberen alles uit de kast te halen(nee heren, niet uit de 

kast komen!) dichtbij(weg lood) veraf, actief, verschillende soorten 

aas(had zelf 4 soorten bij me), verschillende soorten onderlijnen, maar 

uiteindelijk bleef de waas van vrijdag de dertiende een beetje boven 

IJmuiden hangen.                                                                                                 

Van de 12 aanwezige vissers hebben er 6 vis gevangen.                                                                                               
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Gelukkig mocht ik 4 visjes binnen slepen wat mij uiteindelijk de derde 

plaats opleverde(vandaar dit stukje proza). John stond een paar meter 

naast mij en pakte op de eindstreep nog een mooie bot van 38 cm 

waardoor hij mij voorbij ging en een mooie en verdiende tweede plaats in 

de wacht sleepte.                                                                                                

De winnaar van deze vrijdag de dertiende werd Kees Klerks met liefst 

190 cm vis. Klasse kees,je zet je eerste plaats van 2014 goed voort. 

Maar ik blijf in je nek hijgen(toch uit de kast gekomen??).                            

IJmuiden is een mooie plek maar in mijn ogen blijft het een plek met te 

veel tegenstrijdigheden. Ik fietste met een local op en die wees me waar 

je zeker niet moet vissen en wat uiteindelijk de beste plekken zijn. 

Kennis die de meeste van ons niet hebben. Ook worden we er niet 

jonger op en kan de afstand die we moeten afleggen voor enkele een 

bezwaar zijn om mee te gaan. Als John niet zo vriendelijk was geweest 

om mij mee te nemen had ik helaas voor deze dag moeten afzeggen. 

Nogmaals bedankt John. Daarom mocht je tweede worden van 

mij(hahaha).   

              

 Ik blijf natuurlijk hopen op een zo groot mogelijke opkomst, maar 

misschien kunnen de leden zelf eens leuke visstekken aangeven.                    

Al met al een leuke en gezellige dag en met een paar Tramadolletjes 

achter de kiezen was het zeker goed te doen. 

Danny Tiebackx 
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                    6 maart 2015, zout, Grevelingen (boot) 

 

DE WONDERBAARLIJKE VISVANGST IN DE GREVELINGEN 

Iemand die spontaan aanbiedt om een stukje te schrijven voor de 

Opsteker wordt meestal met een scheef oog aangekeken. Dit keer was 

dit zeker niet het geval. We hebben het hier over de zeeviswedstrijd 

vanaf de Theo in het Grevelingenmeer. Zelf reed ik met mijn zoon naar 

Den Osse. Simon en Danny deden hetzelfde, net als Aad met zijn 2 

introducés. De anderen kwamen met 2 busjes. Hans had in een            

e-mailtje bericht dat er, door een foute planning van Theo, ook 

opstappers mee zouden gaan. Hij regelde dat de opstappers achter de 

kajuit zouden blijven, hetgeen ze geen probleem vonden. 

 

Nadat de Theo was uitgevaren en om de hoek van de haven voor anker 

ging, vielen al snel een 30 tal vistuigen met elk drie beaasde haken 

overboord. Ja u leest het goed 90 heerlijke pieren, zagers, mesheften of 

andere lekkere vishapjes moesten de vis aan boord brengen.                 

John Koolhoven, positief zoals hij is, bood de 2 pieren aan die hij van de 

vorige wedstrijd op de pier in IJmuiden had overgehouden. Hij had er 

toen 5 gekocht en maar 3 gebruikt. Nu hoopte hij op meer maar wilde 

een ander graag van dienst zijn met zijn goed vangend zeeaas. 
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Na een uurtje of anderhalf verkaste de Theo, en nog een keer, en nog 

een keer, en nog een keer. Wat zeg je, was er al vis aan boord. Ja zeker 

Aad trakteerde op gerookte bokking. Netjes schoon gemaakt en in hap 

klaren brokken verdeeld. Heerlijk was dat, nog bedankt Aad. Oé. je 

bedoeld of er wat gevangen is. Nou nee, er is die dag vanaf de Theo 

niets gevangen. Nou ja niets, Jaap ving nog een krab. Hij kon mij echter 

niet vertellen of het een gewone, een zwem, een wolhand of een 

Noordzee krab was. 

           

Na goed overleg werd dan ook besloten om de wedstrijd om 15.00 uur te 

stoppen. Nog een uur naar een bewegingloze hengeltop staren zagen 

we niet meer zitten. Ook de opstappers waren het hier mee eens.               

Er is dus geen uitslag. Ook de door Danny ingezamelde euro voor de 

grootste vis kon niet worden uitgereikt. Echter hiervoor werd ter plaatste 

een andere bestemming gekozen. Jan, lid van het personeel van 

Avicentra, die vorige week in het ziekenhuis is opgenomen, zal door 

Danny worden bezocht met een mooie bos bloemen.                    

Waarom ik nu het stukje schrijf. Er was dus geen 1e, geen 2e en ook 

geen 3e plaats. En je frustratie van deze visdag van je af schrijven geeft 

een iets prettiger gevoel.  De volgende is op 14 april aan het Beerkanaal. 

Xiejullie dan 

 Arie  
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               27 maart 2015, zoet, Oude Rijn  

 

Eindelijk, daar was dan onze eerste wedstrijd voor de zoet 
watercompetitie  2015. Zoals al enige jaren gebruikelijk vissen we deze 
in het water van de Oude Rijn. Nou is de Oude Rijn een behoorlijk lang 
kanaal en hebben we inmiddels al op meerdere parkoersen gezeten. 
Vorig jaar waren we al naar het parcours verhuisd waar we vandaag ook 
gingen vissen. Dit ligt een stuk verder richting Alphen aan de Rijn gezien 
vanaf onze eerste locatie bij Hazerswoude-Rijndijk. Kennelijk heeft Wim 
vorig jaar iedereen per mail al zeer goed de weg gewezen naar de 
nieuwe locatie want toen kwam iedereen zonder probleem bij de visstek 
aan. Dit jaar werd voor de juiste stek op onze website gekeken en bleek 
dat ik daarop een verkeerd stuk van de Oude Rijn had weergegeven en 
aangeklikt in de routebeschrijving. Er waren nu dus helaas meerdere 
vissers die bij het laatste stuk eerst een verkeerde richting opgestuurd 
werden. Na wat zoeken en heen en weer bellen is uiteindelijk iedereen 
die zich opgegeven had bij de visstek aangekomen. Mea Culpa voor de 
verkeerde info. Uiteraard is deze na thuiskomst aangepast. 

De weersvoorspelling voor deze dag voorspelde nou niet echt  lekker 
weer terwijl dat de afgelopen jaren aan de Oude Rijn juist zo lekker was 
geweest. Het zou nog even een paar druppels gaan regenen met verder 
een aantrekkende wind bij een lage temperatuur. Dit kwam geheel uit. 
Vlak voor de loting om 06.30 uur kregen we inderdaad een paar druppels 
maar daar bleef het gelukkig ook bij. 

                   

 
Nadat ieder zijn nummer geloot had gingen we naar onze stekken om de 
spullen uit te pakken en op te zetten. Als eerste werd door iedereen de 
paraplu stevig neer gezet want de koude wind stond al behoorlijk met 
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bolle wangen te blazen. Daarna de overige spullen onder en naast de 
plu gezet en de hengel optuigen.  
Toen de fluit als teken van het begin van de wedstrijd ging was ik precies 
klaar. Ik had besloten om met de method-feeder te vissen vandaag. 
Afgelopen seizoen heeft Harry ons wel laten zien dat daar goede 
resultaten mee te boeken zijn dus waarom niet ook eens proberen. 
Eerst enkele gaaskorven met voer gebracht om een zuinige voerstek 
aan te leggen waarna ik overschakelde naar de method. Nou is het 
bekend dat je meestal enig geduld moet hebben voordat de eerste 
vissen zich melden op de method. Dat was vandaag zeker ook het geval 
en niet alleen bij mij. Er werd helaas vandaag weinig vis gevangen over 
het gehele parcours. Er werd al vrij snel behoorlijk gelopen door  
meerdere vissers langs de andere stekken en dat is nooit een goed 
teken. Er werd niet alleen gelopen omdat er weinig gevangen werd maar 
ook omdat het domweg gewoon koud was bij het stilzitten achter de plu.  
Dat het echt niet goed ging met de vangsten bleek ook wel aan het feit 
dat zelfs John geen enkele vis aan de hengel vond nadat hij even aan de 
wandel  was geweest. Hoewel hij zijn bijnaam geen eer aan deed 
maakte dat voor de latere uitslag echter niet uit. 
Op de stek achter mij zat Cor. Gelukkig was Cor er weer bij na de 
medische ongemakken van het afgelopen jaar. Hij ving ook al vrij snel in 
de wedstrijd een halfwas om weer te laten zien dat hij er weer zat. 
Helaas bleef het bij deze ene vis dit keer. Goed je weer vissend aan de 
waterkant te zien Cor. 
Eén stek voor mij zat Chris te vissen en het lukte hem als enige visser 
om wel wat meer vis te vangen. 

  

Volgens mij had hij een vis of 8 a 10 te pakken. Het waren echter geen 
grote exemplaren. Verder bleef het bij de anderen gemiddeld bij 1, 2 of 3 
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vissen. John, op kopstek, had al 2 brasems gevangen toen ik er nog 
maar 1 (half wasje) gevangen had. Die had ik rond een uur of half elf 
gevangen en was de enige aanbeet die ik gekregen had.                               
Eén stek voorbij Chris zat Wim te vissen. Hij had tot kwart voor twee 1 
halfwas gevangen. Toen ving hij echter alsnog een mooie brasem.                  
Hij was mij dus voorbij gestoken.  
Om tien voor twee kreeg ik echter ineens ook nog een aanbeet waarvan 
je gewoon nog schrikt. Ook na een lange dag staren naar een dansende 
top door de straffe wind. Ik ving ook een mooie brasem dus het hing 
erom tussen Wim en mijzelf. 
Om twee uur klonk de fluit en was de wedstrijd gedaan. De weging vond 
plaats, de kaarten werden bij Wim ingeleverd en onder het genot van 
een drankje werd de uitslag bekend gemaakt.  
John bleek nog een 3e brasem gevangen te hebben en won de wedstrijd. 
Chris werd 2e en ondergetekende was Wim voorbij gegaan en werd 3e. 
Met de gewichten was het als volgt: 

1e: John Koolhoven     ï 4040 gram, 
2e: Chris van Trierum  ï 3000 gram, 
3e: Alwin Koks             ï 1980 gram. 

Vandaag is het mij een keer gelukt om Harry op zijn specialiteit, de 
method-feeder, te verslaan. Het lukte Harry vandaag niet de vis aan de 
schubben te komen. Ik heb hem echter niet totaal verslagen.                         
Hoewel een groot deel van de visdag slaapverwekkend was lukte het mij 
niet om tussendoor een oog dicht te doen en de slaap te vatten.                          
Dat blijft dus nog iets om op te oefenen. 
Verder kwam Kees Klerks, onze zoutspecialist, nog op zijn fiets vanuit 
Stompwijk naar de Oude Rijn ons bezoeken.                                                          
Hij is nog een behoorlijke tijd gebleven en heeft het hele parcours langs 
gelopen. Leuk Kees. 

Op naar de volgende wedstrijd aan het Voornskanaal.                                           
Ik ben benieuwd na jaren van afwezigheid in ons programma. 

Met een vriendelijke visgroet, 

Alwin. 
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                 14 april 2015, zout, Beerkanaal  

 

Om 0.70 u op deze dinsdag meldden zich 8 man om de vissen in het 

Beerkanaal  te bejagen. Matige zuidwesten wind en op dit uur knap 

koud.                                                                                                         

Om 07.30 begonnen we met de wedstrijd en meteen al nam Paul een 

voorspong met een puitaaltje van 11 cm. Hij stond dan ook het dichtst bij 

het hek en daar werd de meeste vis gevangen.                                        

Loting had onze stek bepaald en hij liet een ander voor hem een lootje 

trekken, dus volstrekt eerlijk.                                                                          

Dit wordt een kort verslag, want daar bleef het bijéééleek het!           

De ochtend ging over in de middag en veel hengelaars beproefden de 

oude techniek om ñwandelvissenò  aan de schubben te komen, maar ook 

dat leverde niets op.                                                                                      

Verder was er genoeg te zien aan: langs varende schepen en 

containerschepen van vreselijk grote afmetingen. 

                

 Hazen liepen achter elkaar aan en allerlei vogels ontweken de 

sneldraaiende wieken van de windturbines. Eidereenden zwommen 

langs en wulpen vlogen over,   maar visééééého maar.                                                                            

Omdat de wind toenam en pal naar het westen ruimde en er niets werd 

gevangen gingen er stemmen op om de wedstrijd eerder te stoppen.    

De planning was tot 14.00 uur, maar rond 13.00 uur kwam Paul langs 

met de vraag om door te gaan of te stoppen. Het compromis werd 

stoppen om 13.30 uur. Ik had mijn spullen al opgeruimd en zag uit een 

ooghoek dat Kees nog een keer ingooide. Dat was 13.20 uur.  We waren 

al wat aan het verzamelen tot het sein dat de wedstrijd was                                                                   
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afgelopen werd gegeven en Kees binnenhaalde met als verrassing een 

puitaal van 13 cméé                                                                                                        

Kees blij. Hij stond op de buitenste stek en gaf te kennen dat dit een 

betere plek was dan bij het hek!   

      

                                                                                                               

Eerste werd dus Kees Klerks, tweede werd Paul van Oijen.                      

Nummer 3 was er niet, dus de rest mocht een lootje trekken om een 

stukkie te schrijven. Moiééé.. 

Siem v.d. Molen                   

 


